
Uitnodiging afscheid Kees van der Meer als huisarts 

Het is voorbij 
Zoals inmiddels bij velen al wel bekend ga ik aan het einde van dit jaar stoppen als huisarts binnen 
huisartsenpraktijk ‘t Joppe. Tegen die tijd ben ik bijna 35 jaar in de Merenwijk huisarts geweest. 
In mei 1987 kwam ik aan de Stokroos bij Har Meijer in opleiding tot huisarts en ik was daar net vijf 
dagen aan de slag toen onze oudste, zoon Rob, werd geboren. In augustus 1988 kwam ik als 
afgestudeerd huisarts terug in de praktijk om er niet meer weg te gaan. Vlak daarna werd in 
september onze oudste dochter Saskia geboren. 
Het patiënten aantal groeide snel, mede omdat er in de Merenwijk nog nieuwbouw bij kwam, en het 
praktijkpand aan de Stokroos werd te klein. 
In maart 1993 zijn we verhuisd naar het huidige praktijkpand aan de Zwartemeerlaan. Inmiddels 
waren ook onze jongste dochters Marjolein en Rieneke geboren. 
Vanaf het moment dat we met de praktijk verhuisden naar de Zwartemeerlaan kwam ook Marga, 
mijn echtgenote die al eerder huisarts was dan ik, in de praktijk werken. 
We deelden vele jaren samen de zorg voor onze vier kinderen en de praktijk.  
  
Het is mooi geweest 
Wat is er in de afgelopen 35 jaar ongelooflijk veel veranderd. 
De huisartsenzorg van toen is onvergelijkbaar met de huisartsenzorg van nu. 
Er zijn in de huisartsenij ontzettend veel taken bij gekomen die uitgevoerd worden in een groot team 
van collega’s en praktijkmedewerkers. Met elkaar zorgdragen voor een zo goed mogelijke 
persoonlijke huisartsenzorg is waar we met elkaar voor staan. 
Met veel voldoening kijk ik terug op mijn periode als huisarts in de Merenwijk. 
Het is onvoorstelbaar hoeveel je in 35 jaar meemaakt, lief en leed van dichtbij deelt, getuige bent 
van honderden geboortes en evenzoveel levens die ophouden, grote problemen en kleine 
problemen, oplosbaar en regelmatig, ook tot ons verdriet, onoplosbaar.  
 
Wat nu 
Marga is drie jaar geleden met de praktijk gestopt en ik ga haar nu achterna. 
Inmiddels zijn onze kinderen volwassen, uitgevlogen en druk met de invulling van hun levens. Wij 
mogen daar van dichtbij getuige van zijn. Er zijn tot grote vreugde van Marga en mij ook al vier 
kleinkinderen en een vijfde op komst, waar we regelmatig samen op mogen passen! 
Er komt meer tijd om te sporten, er op uit te trekken om mooie plekjes in Nederland of daarbuiten 
op te zoeken, te voet of op de fiets en als het kan in de winter op de schaats. 
 
De praktijk wordt voortgezet door Marieke Toes, Jan van Egmond, Carlijn Bardoel en Max Smits. Zij 
werken allen nu ook al in de praktijk en ik heb er het volste vertrouwen in dat zij samen met ons 
fantastische team van doktersassistenten en praktijkondersteuners de huisartsenzorg voor u zo goed 
mogelijk zullen blijven invullen. 
 
Afscheid 
Graag zou ik op min of meer informele wijze afscheid van u willen nemen.  
Als u dat ook wilt dan kan dat op zaterdag 17 december van 15.00-18.00 uur in het pand van de oude 
Hema in de Kopermolen (Bergmolen 2 te Leiden). 
Cadeau ’s zijn niet nodig, uw komst is al een afscheidsgeschenk op zich. Mocht u toch wat willen 
geven dan graag een bijdrage voor één van de hospices in Leiden. Er zullen donatiebussen staan en 
er is ook een rekeningnummer daarvoor geopend.  
(NL83 INGB 0006742548 t.n.v. C E v.d. Meer afscheidsdonatie hospices) 

 
Ik hoop u te zien op 17 december! 
Kees van der Meer 


